
In onze wereld is er iedere dag enorm veel te zien. Alleen je moet er even de tijd voor nemen en je ogen de kost geven. 

Helaas kijken wij met zijn allen steeds minder om ons heen. We lijken het een beetje te verleren. Dat is vreemd, want we 

zijn over het algemeen nieuwsgierig en we hebben een goed stel ogen. De Amsterdamse kunstenaar Jos Brölmann 

geeft op een kleurige manier vorm aan dingen waar wij met zijn allen in de “echte” wereld vaak gewoonweg aan voorbij-

gaan. Daarom zijn antwoord:  blije kleurrijke schilderijen waar je niet ongezien langsloopt.

In ieder schilderij een herkenbaar en vrolijk groepje rondkijkende vogels. Soms hebben deze “Nosybirds” een hoofdrol, 

soms een bijrol. “Nosybirds” herinneren ons er aan wat meer te genieten van wat er om ons heen te zien is.  

Jos Brölmann tekent en schildert vanaf zijn 4e jaar. Na gewerkt te hebben in de internationale marketing en reclame, 

besloot hij jaren geleden zijn inspiratie en creativiteit te gebruiken voor schilderen  met een geheel eigen filosofie en 

boodschap. Zijn schilderijen zijn een uitbundige resultante hiervan. 

Het werk is te zien op 
Koningsdag 27 april  
tussen  11 en 17.00 uur. 
Eventueel voorbezichtiging 

mogelijk op zondagmiddag  

26 april tussen 16.00 en 18.30 uur.

www.vlierhove.nl
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“Nosybirds” op Koningsdag in de Vlierhove


